
       DE GEMEENTE VAN CHRISTUS BIJEEN  ROND DE SCHRIFTEN  
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Medewerking:  

Ds. Bert Schüssler, voorganger, De Voorbereiding  

Ds. Deodaat van der Boon, De Schriften, gezongen gelezen en uitgelegd 

Ds. Rob. Nijhuis. Voorganger, Dienst der Gaven en Gebeden 

Ds. Frans Ort, lector 

Cantorij van Rozendaal, cantor: Ada Waalboer 

Andries van Rossem, organist 
Wim Schottink en Hans Paalman, trompet 
 

 
Liederen 

‘In Wind en Vuur’ , uitg. 2023 Skandalon en Erven Barnard 
 ‘Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk’ – uitg. 2013 BV   
Liedboek-Zoetermeer. 
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VOORBEREIDING 
 

Orgelspel, welkom en vooroefening,  
 

De klok wordt geluid 
 
Morgenlied:   
‘In Wind en Vuur:  Lied 158a ‘Een Rozendaals kerklied’ 

 

 

2. Wie voor ons leefden gingen heen. 

Dit oude huis van hout en steen 

Bleef hier, de schelp van het gebed. 

O Heer, verhoor! Ach Here, red! 

 

3. In geest en waarheid bidden wij” 

Dat Christus in ons midden zij. 

Hem love al wat adem heeft. 

Hem love wat op aarde leeft. 

 4. Ons heil komt uit een diepe bron. 

Gij ware Jozef, Jakobs zoon, 

Met levend water laaft gij ons; 

Met strenge woorden straft gij ons: 

 

5. ’doe gij dan desgelijks, ook gij, 

En ga de arme niet voorbij. 

Want wie mijn woorden doet 

gestand, 

Dat is mijn ware bloedverwant’ 

 6. Ja, gij hebt louter goed gedaan, 

Barmhartige Samaritaan! 

O teken aan de wand, ga voort 

Ons toe te spreken als Gods woord. 

 

7. En laat eendrachtig samenzijn 
Op ons gebed het amen zijn. 
Kom haastig, Here Jezus, kom 
En maak ons tot uw heiligdom 

 
                                                      tekst:  Willem Barnard/Guillaume van der Graft 
                                                      melodie:. Breslau 1657 - Angelus 
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Bemoediging: 
o. Onze hulp is de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
  
Drempelgebed 
o … 
 
Zingen: Psalm 96: 1.2.3. 
 

 

2. God gaat de goden ver te boven, 
die ijdele waan die heidenen loven. 
Hij heeft de hemelen gesticht, 
van luister is zijn aanschijn licht. 
Zijn kracht vervult de heilige hoven. 

3. Geeft aan de Heer, alle geslachten, 
geef aan de Here lof en krachten. 
Gij volken, roem zijn grote naam, 
kom in zijn heiligdom tezaam, 
loof Hem, de Heer der hemelmachten. 

 
                                                    tekst: J.W. Schulte Nordholt en Jan Wit 
                               melodie. Genève 1562 
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Smeekgebed: 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen  

voor de nood van de wereld en Zijn Naam prijzen:  
want zijn barmhartigheid heeft geen einde! 
…  Zo zingen wij:  

 

Kyrie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria: 

 
c. Groot is het wonder van opstaan en leven  

sterk is uw kracht in liefde en trouw 

a. GLORIE AAN GOD VAN HEMEL EN AARDE 
 

c.  Gezegend uw handen die redden en dragen  
donkere diepte verlicht door uw stem. 

c. GLORIE AAN GOD VAN HEMEL EN AARDE 
 

c. Uw Naam en belofte van dichtbij de mensen  
vrede uw weg van vruchtbaar bestaan.  

a.    GLORIE AAN GOD VAN HEMEL EN AARDE 
 

tekst: Annemarie Hagoort/muziek: Andries van Rossem 
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DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Groet:   v.  De Heer zij met u!    
               a.  OOK MET U ZIJ DE HEER! 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Eerste Schriftlezing: Romeinen 12:9-21 
 

 
Zingen:  Lied 974: ‘Maak ons uw liefde, God’ 
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2. Wij zijn aaneengevoegd, 
bedacht met uw genade. 
Op liefde hebt Gij ons 
gebouwd, bedeeld met gaven. 
En wat wij zijn draagt bij 
tot welzijn van elkaar. 
In onze eenheid wordt 
uw liefde openbaar. 

3. Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 
 

4. Zeg toch het goede aan, 
ook wie u kwaad toewensen. 
De zon gaat op in uw 
nabijheid bij de mensen. 
Hun vreugden en verdriet 
zullen u niet ontgaan; 
in uw omarming heeft 
eenzaamheid afgedaan. 

5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 

 
    tekst: Sytze de Vries bij Romeinen 12:9-21 
    melodie: Wim ter Burg 

 
Evangelielezing: Johannes 2:1-12 
 

Lofprijzing:  
  

  
             

melodie: Adries van Rossem 
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Verkondiging 
Zingen: Lied 792 ‘Kom God en schrijf uw eigen naam’ 

 

2. O God, die al uw liefde hecht  

aan wie van liefde leeft,  
omvat de trouw hier toegezegd.  
Dat Gij uw zegen op ons legt,  
uw vrede aan ons geeft! 

 

3. Verlaat niet, wat uw hand begon,  

o God, ontbreekt ons niet!  
Straal in ons leven als de zon,  
Gij, van de liefde zelf de bron,  
de adem van ons lied! 

 

4. Laat zonneklaar te lezen zijn 

uw beeld, in ons geprent!  
Gij komt en schenkt de beste wijn  
waar wij elkaar tot zegen zijn,  
tot liefde voorbestemd. 

    
tekst: Sytze de Vries melodie: Willem Vogel 
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

Toelichting op de collectes, Inzameling in de kerk of: 
Bankrekeningnr. diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v.  
Diaconie Prot. Gem. Rozendaal (o.v.v. het collectedoel) 
Bankrekeningnr. kerkvoogdij: NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. Kerkvoogdij 
Prot. Gem. Rozendaal (o.v.v. het collectedoel) 
Collectedoelen van vandaag:  
Diaconie: Diaconaat 
Kerkvoogdij: Missionair Werk 
 

Voorbeden, stil gebed 
v.  …      
zo bidden wij samen:  

 
     melodie: Jan D. van Laan  
    

 



10 

 

 
                 melodie: Willem Vogel 

Slotlied: Lied 968 
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2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één 
woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 

3. Al heeft men haar 
geteisterd, 
al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, 
door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren 
roept uit: O Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, 
de morgen vol gezang. 

4. In ’t woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 

 

5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid 
 
  
  

 
tekst: Samuel John Stone 
vertaling: Willem Barnard 
melodie Samuel Sebastian Wesley 

 
 
Wegzending en Zegen 
 

v ….        
a.          AMEN 
 

Orgelspel  
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