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VOORBEREIDING 
 

Orgelspel, welkom  
 

De klok wordt geluid 
 

Intochtslied: LlvO deel 2, lied 47  
         1C, 2C, 3A, 4A, 5A 

  
2.  Blaas vandaag trompetten aan. – Halleluja! 
 Vier het feest van volle maan – Halleluja! 
 met het lied in ieders mond: - Halleluja! 
 God vernieuwt zijn trouwverbond. – Halleluja! 
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3. Christus uw getuigenis – Halleluja! 
 dat Gods Naam bevrijder is, - Halleluja! 
 bindt ons samen, vuurt ons aan – Halleluja! 
 vrolijk met u mee te gaan. – Halleluja! 
 

4. Zing met opgeheven hoofd – Halleluja! 
 van wat deze dag belooft: - Halleluja! 
 hoe in Hem, dit nieuw begin, - Halleluja! 
 alles zijn bestemming vindt. – Halleluja! 
 

5. Als de schepping wordt bekroond, - Halleluja! 
 God zelf bij de mensen woont, - Halleluja! 
 iedereen te bloeien staat: - Halleluja! 
 prijs die dag die komen gaat. – Halleluja! 
 

Aanhef: 
 

o. De Heer is waarlijk opgestaan!  
En als Hij is opgestaan vannacht  
dan ook onze moed om te doen als Hij;  
en als Hij is opgestaan vóór de zon opkwam  
dan ook ons geloof, dat het donker  
niet het laatste woord spreekt;  
en als Hij is opgestaan, naar zijn Vader toe  
dan ook onze wil om Hem te volgen! 

 

Bemoediging: 
 

o. Onze hulp is de Naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 

Zingen: Psalm 139, ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ 
 1, 2, 3, 4 
 

Drempelgebed  
 

Zingen: Lied 608, ‘De steppe zal bloeien’, 1C, 2A, 3A 
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Smeekgebed: 
v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen  

voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen:  
want Zijn barmhartigheid heeft geen einde! 

 …     
Zo zingen wij:  
 
Kyrie en Gloria:  
 

cantorij:  Erbarm U God, erbarm U! 
 
allen:  
 

 

cantorij:      Hemelhoge eer aan God , 
en op aarde alom vrede 

 
 
allen: 
 
 
 
 
 

cantorij:  U te zingen, U te noemen: 
 
 
allen:  
 
 
 
 
 
cantorij:  laat alle tong belijden: 
  Jezus Messias is Heer!  
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allen: 
 
 

cantorij: hoor ons roepen: 
 
allen:   

 
 
 
 
 

 

t: Sytze de Vries/ m: Joke Brandsma/bew: Andries van Rossem 

 
DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 

Groet: 
v. De Heer zij met u!   
a. OOK MET U ZIJ DE HEER! 
 

Gebed van de zondag 
 

Eerste Schriftlezingen: Genesis 1:1-3 en 2:7-8;  Jesaja 25: 6-9 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Schepping van Adam, 
  Michelangelo Buonarroti 
  fragment plafondschildering  
  Sixtijnse Kapel, Rome 
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Zingen: Liedboek ‘73, Gezang 27 

 
2. Gezuiverd en belegen is de wijn,  

zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;  
op deze berg zal ’t feestlijk toeven zijn,  
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen. 

 

3. Op deze berg neemt Hij de sluier weg  
waar alle volkeren mee zijn omwonden;  
de duisternis zal worden afgelegd,  
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden. 

 

4. Wij treden aan het ontoeganklijk licht,  
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;  
wij zien het leven-zelf in het gezicht,  
God haalt ons thuis van achter alle grenzen. 

 

5. En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood  
tot overwinning en van alle ogen  
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood  
gaat stralend op, een opgang uit den hoge. 
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6. Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;  
de bankring van de dood zal zijn gebroken,  
de smaad van Israël wordt uitgewist;  
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken. 

 

tekst: Willem Barnard/melodie: Willem Vogel 

 
HET PAASEVANGELIE 
 

cantorij: 

 

allen: 

 

 
lezing: Johannes 20:1-18 
 
 

allen: 

 
 
 
 
Verkondiging 
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Zingen: Op vleugels: Lied 23: ‘Waar de liefde lag begraven’ 
 1C, 2A, 3A, 4A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dat de zon begint te stralen  
is Maria ontgaan.  
Nog is haar uitzicht  
verduisterd door haar tranen,  
want haar liefste is gegaan. 

 

3. In haar eerste licht van Pasen  
hoort Maria haar naam.  
Weer wordt het lente  
en bloeien alle bomen,  
want haar vriend is opgestaan. 

 

4. In het volle licht van Pasen  
is de dag ingeluid  
dat ook Maria  
van haar geluk kan zingen:  
niet meer weduwe, maar bruid! 
 

tekst: Sytze de Vries/ melodie: Willem Vogel 
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DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

cantorij: 
 

Come ye, faithful , R.S. Thatcher (1888-1957) 

Come,ye faithful, raise the strain of triumphant gladness;                 

God hath brought his Israel into joy from sadness;                           

’T is the spring of souls today,                                                    

Christ has burst his prison,                                                              

and from three days sleep in death as a sun has risen.                 

Now the queen of seasons,                                                           

bright with the day of splendour,                                                  

with the royal feast of feasts comes its joy to render;                      

Comes to glad Jerusalem, who with true affection              

Welcomes in unwearied strains Jesu’s resurrection.                             

Neither might the gates of death, nor the tumb’s dark portal        

Nor the watchers, nor the seal, hold thee as a mortal.                    

But today amidst the twelve, thow didst stand bestowing            

That thy peace wich evermore passeth human knowing 

Vertaling: 

Komt getrouwen,                                                                                                         
hef een melodie van triomfantelijke vreugde aan 
God heeft Israël van verdriet naar vreugde geleid.                          
Dit is de lente van de zielen,                                                                                      
Christus heeft zich aan zijn gevangenis ontworsteld,                                                
van drie dagen slaap in de dood.                                                                                         
Als een zon die is opgegaan.                                                                                   
Nu zal de koningin der seizoenen,                                                                                                
stralend op deze vreugdevolle dag,                                                                               
het koninklijke feest der feesten, de vreugde verspreiden.                                                      
Zij komt naar het blije Jeruzalem,                                                                               
dat met ware liefde en onvermoeibare liederen,                                               
zich verheugt over Jezus’ opstanding.                                                                                     
En noch de poorten des doods,                                                                                
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noch de donkere ingang van het graf,                                                                 
noch de bewakers, noch het zegel,                                                                                   
zullen U als sterveling kunnen tegenhouden.                                                                 
Maar vandaag stond U te midden van de twaalf                                                                             
en verkondigde dat uw vrede al het menselijk weten te boven gaat. 

Inzameling: er wordt gecollecteerd 
Bankrekeningnr. diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v.  
Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal (o.v.v. het 
collectedoel) 
Bankrekeningnr. kerkvoogdij: NL81 RABO 0168 708 175 t.n.v. 
Kerkvoogdij Protestantse Gemeente Rozendaal (o.v.v. het 
collectedoel) 
 

Collectedoelen: 
Diaconie: KIA werelddiaconaat 
Kerkvoogdij: Tuin 
 

Voorbeden, stil gebed 
v.  …  
a.       HEER VERHOOR ONS 
 

Onze Vader 
die in de hemel zijt  zoals ook wij onze schuldenaars 
uw Naam worde geheiligd, vergeven. 
uw Koninkrijk kome,  En leid ons niet in verzoeking, 
uw Wil geschiede,  maar verlos ons van de boze. 
op aarde zoals in de hemel. Want van U is het koninkrijk 
Geef ons heden ons dagelijks en de kracht en de heerlijkheid 
brood,    in eeuwigheid. 
en vergeef ons onze schulden Amen 
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Slotlied: Lied 634:  ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ 
 

 
 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis,  

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, U zij alle eer!  

 
tekst: Henk Jongerius, vrij naar Edmond Budry- A Toi la gloire 

melodie: George Friedrich Händel - MACCABEUS 

 
Wegzending en Zegen 
 
 

 (zie volgende pagina) 
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Acclamatie: Lied 810   
 
1x cantorij/ 2x allen 
 

 
tekst: Herman Verbeek/ melodie: Chris Fictoor 

      
Orgelspel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


