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Voorbereiding 
 
Wij komen in stilte de kerk binnen 
 
Intochtslied: (door de cantorij) Lied 594 
‘wachters op de morgen’ 
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De brandende Paaskaars wordt naar de standaard gebracht, 
terwijl onder weg de kleine kaarsen worden aangestoken. 
 
LOF AAN HET LICHT 
 
Zingen  
cantor, cantorij en allen 
 

cantor, cantorij, allen 
 

cantor, cantorij, allen 

 
Genesis 1: 1-5 
In het begin schiep God de hemel en de aarde.  
De aarde was nog woest en doods, en duisternis  
lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde 
over het water.  
God zei: ’Er moet licht komen,’  
en er was licht.  
God zag dat het licht goed was, en hij 
scheidde het licht van de duisternis;  
het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.  
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.        
 
Zingen: lied 600, ‘licht ontloken aan het donker’, 
Vers 1-cantorij, vers 2-allen, vers 3-cantorij, vers 4 en 5-allen 
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VERHALEN VAN BEVRIJDING 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
v.: zo bidden wij samen:  
A.: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
 
Zingen:  Lied 602, ‘met niets van niets’, 
vers 1 en 2-cantorij, vers 3 en 4-allen 
 
Eerste lezing: Genesis 22: 1-18  
 
Zingen: Lied 393, ‘als ik in deze stille tijd’, 
Vers 1-cantorij, vers 2 en 3-allen 
 
Tweede lezing:  Exodus 14: 14 – 15: 1 
 
Zingen: Lied 151: 1, ík zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag’ 
 
Derde lezing: Jesaja 12: 1-6 
 
Zingen: Lied 153, lied van Jesaja, ‘vol vreugde put je water’  
De cantor zingt de coupletten, allen zingen het refrein 
 
Vierde lezing: Ezechiël 36: 26-28 
 
Zingen: Lied 686, ‘de Geest des Heren heeft’ 
 
Overweging 
 
GEDACHTENIS: BELIJDENIS EN DOOP 
 
Belijdenis (door de voorganger) 
 
Wij vertrouwen ons leven toe aan God,  
Schepper van hemel en aarde, 
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Vader van zijn volk onderweg, Moeder van alle levenden. 
Wij erkennen Gods liefde die ons nabij komt in Jezus Christus; 
wij zijn geroepen om Hem, opgestaan uit de dood,  te volgen.,  
Wij geloven dat de Heilige Geest ons leiden zal in alle waarheid 
en ons zal bijstaan tot aan de voltooiing van hemel en aarde. 
 
Zingen: Lied 67a, ‘heel de aarde jubelt en juicht’ 
de cantorij zingt de verzen, allen zingen het refrein 
 
Doopgedachtenis (door de voorganger) 
 
Laten wij die gedoopt zijn, ons verzetten tegen alles 
wat ons wil laten geloven dat niet God maar het kwaad regeert. 
Laten wij ons verzetten tegen alle machten  
die mensen vernederen, discrimineren en knechten. 
Laten wij ons verzetten 
tegen alle krachten die uit onszelf opkomen 
en die ons scheiden van onze God. 
 
Zingen: Lied 351, ‘in U zijn wij begrepen’, een paaslied bij de doop. 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

v:    Bij de maaltijd met zijn leerlingen, op de avond voor  
zijn dood, breekt Hij het brood en schenkt hij de wijn.  
Hij zegt: ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’. 
Wij aanvaarden deze tekenen van brood en wijn. 

 Zoals het zaad uitgezaaid in de aarde één wordt,  
zo brengt Hij ons bijeen  
 van heinde en ver in het koninkrijk van uw vrede. 

 
Vredeswens 
v.: Wij ontvangen van Hem wat de aarde voortbrengt. 
A.: WIJ SCHENKEN ELKAAR ZIJN VREDE. 
 
v.:  
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Gezegend Gij, Eeuwige onze God, 
Gij die ons de gedachtenis aan uw Zoon 
voor altijd in ons hart hebt gelegd. 
Nu uw licht de diepe duisternis heeft verdreven, 
zullen wij met schroom en aarzeling doen 
en naar uw Woord horen, 
nu wij zijn gebroken brood 
en de vrucht van de wijnstok 
uit zijn hand ontvangen. 
Zo zingen wij: 
 

 
 
Delen van brood en wijn 
 
v.: Het lichaam van de Heer 
A.: BROOD UIT DE HEMEL 
v.: het bloed Van Christus 
A.: DE WIJN VAN HET KONINKRIJK 
v.: neemt, eet en drinkt 
     en de vrede van de Heer is met u allen. 
A.: AMEN! 
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Zingen: Lied 154a (lofprijzing),  
‘gij werken des Heren , zegen de Heer’ 
vers 1 tot en met 5-cantorij, 6, 7 en 8-allen, 9-cantorij,  
10, 11 en 12-allen, 13-cantorij 
 
Inzameling: er wordt gecollecteerd 
voor de diakonie: Hospice Rozenheuvel 
Bankrekeningnr. diaconie: NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v.  
Diaconie Protestantse Gemeente Rozendaal (o.v.v. het 
collectedoel) 
 
CHRISTUS, WAARLIJK OPGESTAAN 
 
Smeekgebed (door de voorganger) 
Laten wij bidden voor de nood van de wereld, 
voor allen die in deze nacht het licht niet kunnen zien doorbreken 
en laten wij zijn Naam prijzen  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
……… 
zo bidden wij allen tezamen: 
 
Kyrie en gloria: Lied 299e 
 
HET PAASEVANGELIE 
 
Acclamatie  
Cantorij: 
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allen: 

 
 
Evangelielezing:  Marcus 16: 1-8 
 
Lofprijzing 
allen: 

 
 
 
Wegzending en zegen 
A.: (gesproken) AMEN! 
 
 
 
De Paasviering wordt morgenochtend voortgezet om 10.00 uur,  
in deze kerk. 


