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De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende. Bij het
maken van de Nieuwsbrief wordt nogal wat werk verricht. Het
opstellen ervan is deel één, maar daarna wordt het ook geprint en
bij een aantal gemeenteleden bezorgd. Deze service is kosteloos.
Wij zouden u echter willen vragen om uw waardering voor de
Nieuwsbrief mogelijk vergezeld te doen gaan van een gift aan de
diaconie: de diaconie zal het geld daarvoor bestemmen voor het
project dat we dit jaar (samen met Velp) ondersteunen: de
Stichting SOS Kayamandi. Deze stichting zet zich in om kinderen in
de township Kayamandi op school van een deugdelijk ontbijt te
voorzien. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer
NL16 INGB 0000 933 939 t.n.v. de Diaconie Protestante gemeente
te Rozendaal. Dank u wel!

rooster van kerkdiensten en audio-leerhuis in coronatijd

Uw giften voor de collecten tijdens de kerkdienst kunnen worden
overgemaakt op de bankrekening van de Diaconie van de
Protestantse gemeente Rozendaal, NL16 INGB 0000 933 939, als u
datum en collectedoel erbij vermeldt, komt het op de juiste plaats
terecht. Dank u wel!

Uw gift aan de collecte voor de kerkrentmeesters tbv aanschaffingen
en onderhoud van onze kerk kunt u desgewenst overmaken op
rekening NL81RAB00168708175 t.n.v. Kerkvoogdij, Protestantse
Gemeente Rozendaal . Dank u wel!

27 mei, 20.30 uur

avondgebed vanuit Dieren

voorganger: ds. Kees Bochanen

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Dieren
Dit is tevens het laatste avondgebed op woensdag

28 mei, 19.30 uur

audio-leerhuis vanuit de Gerfkamer,

verzorgd door Frans Ort en Andries van Rossem

thema: troost in woord en steen, deel | - over vroege en Romaanse kerken
(zie verderop in de Nieuwsbrief)

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal




31 mei, 10.00 uur

Pinksterdienst vanuit de Grote Kerk Velp

voorganger: ds. Dirk Jan Brans

collectedoel: Kerk in Actie Pinksterzendingscollecte. Steun in de rug voor jonge open kerk in
Marokko.

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk

4 juni, 19.30 uur
In verband met het concert in onze kerk van het ZOOM-festival is deze avond vervallen. U kunt onder
de mededelingen vanuit de K.I.K. méér lezen over dit concert.

7 juni, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de Grote Kerk Velp

voorganger: ds. D.J. Brans

collectedoel: Inloophuis Dieren Duynhuis. Voor mensen die vastlopen in de maatschappij of tussen
wal en schip raken, om rust te vinden en een luisterend oor.

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk

11 juni, 19.30 uur

audio-leerhuis vanuit de Gerfkamer,

verzorgd door Frans Ort en Frank van Merwijk

thema: troost in woord en steen, deel || — over de Kerk van Rozendaal en twee moderne kerken
(zie verderop in de Nieuwsbrief)

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal

14 juni, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de Grote Kerk Velp

voorganger: ds. Frans Ort

collectedoel: Vluchtelingen op Lesbos. De situatie in de kampen op Lesbos is dermate
mensonterend en slecht, dat elke hulp daar welkom is.

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk

18 juni, 19.30 uur

audio-leerhuis vanuit de Gerfkamer,

verzorgd door Frans Ort en Frank van Merwijk

thema: volgt

bereikbaar via www.kerkomroep.nl, verder zoeken op Rozendaal

21 juni, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de Grote Kerk Velp

voorganger: ds. Dirk Jan Brans

collectedoel: Kerk in Actie (KiA): werelddiaconaat.

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk




28 juni, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de Grote Kerk Velp

voorganger: ds. Dirk Jan Brans

collectedoel: Stichting SOS Kayamandi, deze stichting zet zich in voor kinderen in townships in Zuid
Afrika. Het betreft een gezamenlijk project van de diaconieén van de PgVelp en onze gemeente.
bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk

5 juli, 10.00 uur

kerkdienst vanuit de Grote Kerk Velp

voorganger: ds. Frans Ort

collectedoel: Stichting Inloophuis Velp-zuid. Trefpunt voor mensen die contact zoeken en een
luisterend oor.

bereikbaar via www.kerkdienstgemist.nl, verder zoeken naar Velp, Grote Kerk

VANAF 12 JULI ZULLEN W1J WEER DIENSTEN VERZORGEN VANUIT ONZE EIGEN KERK. U KUNT
DAAROVER LEZEN ONDER HET KOPJE ‘VANUIT DE KERKENRAAD’, ONDERDEEL b).

Pinksteren

Open Space, Jochem Poensgen



de vijftigste dag

wij pasgeborenen nog beide ogen dicht
ontroostbaar op de wereld achtergelaten
schreeuwend om de vaak beloofde moederborst
-belofte prenataal uitdrukkelijk gedaan-

in later tijden modieus of preuts verborgen

zelfs de herinnering aan haar bijna vervaagd
alleen verstilde melkweg boven ons

de opgedroogde harmonie der sferen
verworden oersoep zonder zwevende geest

het ijle niets rondom ons vol van leegte

...en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren

opeens aanstormend vuur

de pasgeborenen verblind

de ogen heel wijd open nu

zien wat Pascal veel later hoorde
zestienhonderd jaren later

de laaiende storm maakt ons
tot te vroeg volwassenen

we lallen er op los

maar iedereen begrijpt ons
onverstaanbare klanken zeggen
dat de geest uit de fles is

... en het zette zich op ieder van hen

(Jaap van Dijkhuizen, Pinksteren 2005)



bij het ochtendgebed 14 juni
2020, 1° zondag na Trinitatis

Nog telt het kerkelijk jaar na
Trinitatis, of ook wel
‘Drievuldigheids’-zondag genoemd.
We zeggen: Vader, Zoon en Geest,
en niet op anderhalve meter afstand:
de Eeuwige is...Eén! Het psalmgebed
van deze ochtend is Psalm 8. Het
danklied over de schepping, dat Willem Barnard een revolutionair pamflet noemt.' Door deze psalm
worden wij meegevoerd, G’ds geschiedenis in, om mee te doen. ‘Wie is de mens dat gij hem
gedenkt? .....alles hebt ge gezet onder zijn voeten.” Na het Kyriegebed klinkt gezang 305 vers 1:. ‘Alle
eer en alle glorie, geldt de luisterrijke Naam’.

Van herhalingen maken de vertellers van de bijbel graag gebruik. Vinden wij over het algemeen deze
‘stijlfiguur’ al snel overbodig of saai, in Bijbelse teksten betekent een herhaling, drievoudig zelfs,
mét ‘variaties’, dat de boodschap van uitzonderlijk belang is.

De lezing uit Jesaja lijkt uit 3x3 herhalingen te bestaan:

12:1 Zeggen zul je 12.4a Zeggen zult ge’ 12:5 Maakt muziek
12:2 Zie 12:4b Doet in de 12:6a Juicht
12:3 Scheppen zul je gemeenschappen 12:6b Jubel

12:4c Maakt indachtig

Drie maal drie is negen’ luidt de schitterende boodschap: ‘Groot is in jouw midden de Heilige van
Israél’. We zouden de lezing uit Jesaja 12:1-6 in z'n geheel kunnen zingen met Gezang 153, maar ook
kunnen lezen, in beide gevallen afgewisseld met 5x het keervers ‘Vol vreugde put je water uit de bron
van bevrijding’. Wat is de ‘bron van bevrijding’? De vijf boeken van Mozes, de Tora.

In Matthels lezen we dat Jezus de leerlingen uitstuurt, opdraagt hoe zij de moeten handelen om te
laten horen en zien wiens leerlingen ze zijn. De afbeelding op de voorkant van de orde van dienst is
gemaakt door Kees de Kort, de illustrator van de ‘Kijkbijbel’>. Heel verschillend zijn ze, die twaalf. De
leerlingen en Jezus kijken niet naar elkaar, maar naar ons! Hij noemt ze alle twaalf zelfs bij naam, ook
Judas Iskariot ‘die hem ook heeft prijsgegeven’. Verteller Matthels doet niet alsof er niets gebeurd is.
Pasen is meer dan een halve of driekwart eeuw geleden! Daarom schrijft hij op waar het Jezus om
te doen is geweest: ga naar de ‘verloren schapen van het huis Israéls en zeg dat het koninkrijk der
hemelen voor de deur staat! Over ‘zending’ gesproken: wees vooral kritisch en zuinig met die
boodschap: “zoekt uit wie het daarin ‘waard’ is?’ Wie het waard is? Om de schat te bewaren, te
bewaken? Wie is als de waard van de herberg die zijn gasten verwelkomt, die hij altijd zal
beschermen? Na de woorden bij de schriftlezingen zingen we gezang 391, het refrein vooraf en tot
slot, en tussen de verzen is het refrein aan de stem van het orgel. Na de gebeden en het Onze Vader
klinkt het slotlied: gezang 391 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’. Laten we dansend beginnen
met het ‘oefenen’ van dat beloofde, koninklijke, leven. Dat hoeft niet met de voetjes van de vloer,

! Willem Barnard ‘Tegen David aanpraten’-gepeins bij psalmen — pg 47 uitg. Meinema/Pelckmans 2003

2 J.P.Boendermaker - ‘Drie maal drie is Negen’ -Liturgie voor gemeenteleden, uitg. ’s Gravenhage 1976

3 ‘Kijkbijbel” — uitg. Jongbloed Uitgeversgroep/Nederlands Bijbelgenootschap 1992 Naast de uitgave in het
Nederlands is de ‘Kijkbijbel’ in 8 andere talen uitgegeven. Samen: negen!
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mag ook bruisend in het hart. Dan komen we de coronatijd wel mee door, na deze zondag ook alle
komende ‘van de zomer’ en ‘de herfst’.

Ada Waalboer

uit de kerkenraad

Op 22 mei jl. kwamen we als kerkenraad weer bijeen in de Serre van onze kerk. We verdeelden voor
de komende tijd de taken van onze overleden scriba, Gerda van den Bijllaardt. Daarbij zullen wij de
komende tijd actief op zoek gaan naar een opvolger van haar. Hierbij tekenen wij aan dat niet alle
taken die Gerda verrichtte (en dat waren er vele!) door één persoon zullen worden gedaan. Vele
zaken zijn onderverdeeld over leden van werkgroepen en de kerkenraad.

We namen een aantal besluiten.

a) Allereerst besloot de kerkenraad dat aan de ontvangers van de Nieuwsbrief een vrijwillige
bijdrage zal worden gevraagd ten gunste van het project dat onze diaconie ondersteunt (in
dit geval de Stichting S.0.S. Kayamandi).

b) Voor wat betreft de erediensten vanuit onze eigen kerk hebben wij lang en intensief met
elkaar van gedachten gewisseld. We besloten de diensten in Rozendaal weer op te starten
vanaf zondag 12 juli. In eerste instantie zal dat nog niet met kerkgangers zijn. De diensten zijn
te volgen via onze vaste plek op www.kerkomroep.nl. Het betreft een audioverbinding. Vanaf
30 augustus zullen wij (onder voorbehoud van de ontwikkelingen) weer kerkgangers
ontvangen tijdens de eredienst, in navolging van de instructies van de landelijke overheid en
de PKN.

c) Wij zijn bijzonder verheugd over het feit dat Eefje Hijwegen bereid is om als diaken onze
kerkenraad te versterken. Zij heeft de afgelopen vergaderingen reeds bijgewoond. De
kerkenraad stelde de bevestiging van Eefje als diaken, onder voorbehoud, vast op 30
augustus.

d) De kerkenraad besloot dat het stilte-uur op zaterdagmiddagen weer opengesteld zal worden,
mits de betrokkenen hieraan mee willen werken.

e) Tenslotte is er gesproken over de jaarrekening van onze diaconie. De kerkenraad heeft de
jaarrekening van de diaconie over 2019 vastgesteld.

van de Diaconie

<as-arrmarnai

In deafgelopen maand april is ons gezamenlijk diaconaal project met Velp van start gegaan “SOS-
KAYAMANDI” in Zuid-Afrika. Echter door omstandigheden ‘het Coronavirus’, hebben wij het niet
officieel kunnen openen, maar de collecte digitaal gehouden. Wij hopen dat u ook in de komende
weken nog eens een extra gift voor dit doel wil overmaken op ons rek.nr. van de diaconie: NL16INGB
0000 933939 o.v.v. SOS-KAYAMANDI.



Diaconiecollectes

We hebben nu al een paar maanden 'virtuele' kerkdiensten. En het laat zich aanzien dat dit nog wel
een tijd(je?) zal duren. Maar de noden in de wereld en om ons heen zijn allerminst virtueel: denk aan
vluchtelingen(kinderen) , opgepakt in kampen waar de toestanden slecht of liever: mensonterend
zijn, dak- en thuislozen en dat zijn alleen maar de meest in het oog springende noden. We weten
allemaal heel goed dat er eindeloos veel meer ellende en hulpbehoevendheid is.

Concreet: de komende collectes zijn bestemd voor inloophuizen, diaconaat dichtbij en
werelddiaconaat, Pinksterzending en voor tal van organisaties die jaarlijks van ons een bijdrage
krijgen. Verder is ons nieuwe project begonnen waarover u elders in de Nieuwsbrief meer kunt lezen.

Kortom: geld blijft hard nodig en om het geven voor u wat eenvoudiger en concreter te maken geven
wij hier voor het overmaken van grotere (en kleinere) bedragen het IBAN rekeningnummer van de
diaconie: NL16INGB0000933939. De diakenen zorgen ervoor dat de giften op de goede plek
terechtkomt.

Voor de diakenen  Ans van Dijkhuizen

van de tuincommissie

Drie maanden geleden heeft u voor het laatst van ons gehoord. |k berichtte u toen dat door onze
hovenier nieuwe bomen geplant waren. Sinds dat bericht is er veel gebeurd. Zowat de hele wereld,
inclusief onze eigen kerk, is in lockdown gegaan. Maar de tuincommissie heeft niet stil gezeten!
Het voorjaar is immers een tijd waarin veel werk moet worden verzet: het afknippen van dood blad
en stengels om ruimte te maken voor nieuwe groei, snoeien, onkruid wieden, planten herschikken
om de bloemenborders nog fraaier te maken. De hovenier heeft het gazon gerepareerd en
gedeeltelijk opnieuw ingezaaid, er is een lindeboom geplant waar eerst de grote conifeer stond en
we zijn bezig de boomspiegel opnieuw in te planten met geraniums. En bovenal is het sproeien een
voortdurend aandachtspunt.

U heeft de afgelopen weken waarschijnlijk weinig van de kerktuin gezien. Om u toch te laten
genieten van deze fraaie tuin, hierbij een paar foto’s. Bloeiende rododendrons en azalea’s, kornoelje,
boshyacint, hosta’s, varens, etc. En als u goed kijkt ziet u zelfs enige leden van de tuincommissie.

Namens de tuincommissie,
Erik Kool



van de K.l.K.

Het plotselinge overlijden van Gerda van den Bijllaardt voelt als een amputatie van onze werkgroep,
we zijn nog steeds niet over de schok heen. Maar we zetten de activiteiten van de KIK, in welke vorm
dan ook, voort. We zullen t.z.t. een beroep doen op leden en belangstellenden van de PG Rozendaal
om onze commissie te komen versterken, met name voor specifieke, afgeronde taken. U begrijpt dat
bijeenkomsten in de komende tijd afhankelijk zullen zijn van de wijze waarop de regering de
lockdown zal versoepelen en van wat wijzelf veilig achten.

Allereerst de zomerfair. De voorbereidingen voor de fair van dit jaar, die op 13 en 14 juni gepland
was, waren al een eind gevorderd. Vanwege de corona-maatregelen is de fair 2020 afgelast. We
vonden het vanwege het overlijden van Gerda sowieso ongepast om dit jaarlijkse feest doorgang te
laten vinden. Wij beraden ons of en zo ja in welke vorm er volgend jaar een fair gechouden zal worden
in Rozendaal. U hoort nog van ons.

De maandelijkse filmvoorstellingen. De voorstellingen van maart, april, mei en juni zijn afgelast. We
hopen dat we op 15 juli weer een voorzichtig begin kunnen maken, uiteraard afhankelijk van de



corona-restricties die dan gelden. |Is er iemand die de KIK-commissie zou willen versterken voor dit
onderdeel? We denken aan iemand die affiniteit met films heeft en ons kan helpen eens per maand
een goede film (van filmhuiskwaliteit) te selecteren. We horen graag van u.

Het Open Podium. Twee maal per jaar organiseerde de KIK een Open Podium waarop amateurmusici
hun kunnen laten horen. Het waren telkens weer verrassende optredens van hoog niveau, waaraan
musici en publiek veel plezier beleefden. Het eerstkomende Open Podium was gepland in november.
We reserveren deze datum en hopen dat er tegen die tijd weer onbekommerd gemusiceerd kan
worden in onze kerk.

Kortom, hoewel er nog veel onduidelijk is wat er in de toekomst voor mogelijkheden zijn om bijeen
te komen, de KIK-commissie is weer bezig met het maken van plannen. U hoort van ons zodra dat
kan. En we stellen het op prijs als u met ons mee wilt denken.

Liesbeth van Hulst
Els Westerveld
Erik Kool

vanuit de K.I.K. (vervolg): toch nog een ZOOM! Kamermuziekfestival

Met veel plezier presenteren bestuur en organisatie van het ZOOM! Kamermuziekfestival een editie
2020. Van 4 t/m 7 juni geven het Ruysdael Kwartet en hun muzikale gasten concertjes voor kleine
groepen bezoekers. Deze concerten worden gestreamd via YouTube en onze website
www.zoomfestival.nl, waarbij het Openingsconcert live wordt uitgezonden. Dit concert is ook live te
zien via 24Classics. Wij zijn er trots op dat wij ondanks de huidige omstandigheden toch een beperkt
programma kunnen aanbieden.

In april leek het nog dat er dit jaar geen ZOOM !-festival in de Veluwezoom plaats zou vinden
vanwege de maatregelen van de overheid rondom het coronavirus. Uiteraard zat de organisatie niet
stil en toen er onlangs bekend werd gemaakt dat de maatregelen per 1 juni weer versoepeld zouden
worden hebben wij besloten toch een beperkt festival te organiseren, waarbij een deel van ons
publiek toch welkom is bij een concert. Daarnaast heeft iedereen de mogelijkheid om virtueel bij ons
te zijn via internet.

ZOOM! 2020, de corona-editie

programma

4 juni Kerk Rozendaal

15.30 uur Beethoven: Heiliger Dankgesang eines Genesenden uit op. 132 (prijs: € 10)
20.00 uur Beethoven: Strijkkwartet in c op. 18/4 (Prijs: € 10)

met livestream via zoomfestival.nl

21.00 uur Schubert: Strijkkwintet in C, D956 (Prijs: € 20)

met livestream via zoomfestival.nl

5 juni Gasthuiskerk Doesburg

11.00 uur Beethoven: Sonate op. 47 in A “Kreutzer” (Prijs: € 20)

5 juni Grote Kerk Velp

16.00 uur Beethoven: Septet in Es, op.20 (Prijs: € 20)

5 juni 20.15 uur Video van het ochtendconcert online via www.zoomfestival.nl
6 juni Nicolaaskerk Ellecom

12.00 uur Mozart: Strijkkwintet in g, KV 516 (Prijs: € 20)
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13.00 uur Mozart: Strijkkwintet in g, KV 516 (Prijs: € 20)

14.00 uur Mozart: Strijkkwintet in g, KV 516 (Prijs: € 20)

6 juni 20.15 uur Video van Beethoven Septet online via www.zoomfestival.nl

7 juni 17.00 uur Video Beethovens Heiliger Dankgesang eines Genesenden online via
www.zoomfestival.nl

Erik Kool

audio-leerhuis

foto: Frits van der Togt

De afgelopen tijd heb ik een podcast verzorgd, die onder de naam audio-leerhuis op

donderdagavonden ‘de lucht ingaat’. Via www.kerkomroep.nl (zoeken op Rozendaal) is deze nog
langere tijd te herbeluisteren via internet. Diverse onderwerpen passeerden de revue: een ‘goed’
gedicht, de Matthels Passie van J.S. Bach, verhalen van mijn eigen hand, een serie gedichten over
hoe God verdween uit de poézie en weer terugkeerde, ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de gedichten
rondom moeders. De komende twee donderdagen hoop ik een serie van twee uitzendingen te
verzorgen (samen met onze musici Andries van Rossen en Frank van Merwijk) over het thema troost
in woord en steen. Centraal staat iedere uitzending een drietal kerkgebouwen. Het zal geen
architectonisch relaas zijn, maar ik zal aan de hand van die kerken vertellen over wat de bouwers aan
troost en vertrouwen hebben vormgegeven in de steen. Ik lees per kerk een afsluitende troosttekst
uit de Schriften, die in deze kerken een belangrijke rol speelde.
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De eerste avond (28 mei) staan de volgende drie kerken in de aandacht:

San Appolinare in Classe, Ravenna
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In het vervolg hierop (11 juni) zal onze eigen kerk, samen met twee andere kerken, centraal staan.

de kerk van Rozendaal

Auferstehungskirche, Keulen

De uitzendingen beginnen om half acht op donderdagavond, het geheel duurt een half uur.
Afwisselend vertel ik over de kerken, waaromheen Andries van Rossem en Frank van Merwijk

musiceren als reactie op de verhalen. Ik hoop van harte mijn enthousiasme over de vele kruispunten
van Schrift, Kerk en cultuur met u te delen.
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idee?

Het is best lastig, deze periode van wegvallen van allerlei vanzelfsprekende momenten waarop wij
elkaar ontmoeten. Regelmatig horen wij dat gemeenteleden de ‘ontmoeting’ en de ‘gemeenschap’
daadwerkelijk missen. Natuurlijk, er wordt door velen telefonisch contact onderhouden, maar toch...
Misschien is het een idee om in de komende Nieuwsbrief een paar (korte) brieven op te nemen van
gemeenteleden: met berichten over hoe u deze crisis beleeft, over wat u opvalt of gewoon met een
paar goede wensen voor de komende zomer. U kunt die aan mij toezenden, ik beloof niet dat ik ze
allemaal zal plaatsen, maar we zullen ons best doen. Mijn e-mailadres luidt f.ort@upcmail.nl.

Op onze kerk staat het nog steeds:

houd moed
heb lief

Hartelijke groet,
mede namens de kerkenraad,
ds. Frans Ort
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2020: Gezegend Pinksteren

Foto: Niesje Verheij - Pinksteren 2019

237 Veni Creator Spiritus
9e eeuw, vroegste overlevering ¢. 1000
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I Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
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met  he-mel - se barm - har - tig-heid.

2 Gij zijt de gave Gods, Gy zijt 4 Verlicht ons duistere verstand,
de grote Trooster in de tijd, geef dat ons hart van liefde brandt,
de bron waaruit het leven springt, en dat ons zwakke lichaam leeft
het liefdevuur dat ons doordringt.  vanuit de kracht die Gij het geeft.

3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 5 Verlos ons als de vijand woedt,
o hand die God ten zegen houdt, geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
o taal waarin wij God verstaan, Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad
wij heffen onze lofzang aan. geen ongeval ons leven schaadt.
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6 Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Naar ‘Veni Creator Spiritus’
Vertaling J. W. Schulte Nordholt, geb. 1920

Gezang 237 uit het Liedboek voor de Kerken 1973
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